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VOORWOORD VANUIT HET BESTUUR 
 
Wat een fantastische avond in het theater met Annemiek van Vleuten. Een heel persoonlijk verhaal 
en inspirerend: Accept, Adapt and Move on.  Dat valt niet altijd mee natuurlijk maar Annemiek heeft 
recht van spreken als je ziet hoe vaak ze tegenslag had in haar carrière.  
Een mooi voorbeeld voor mij in ieder geval om te leren omgaan met tegenslagen. Mooi detail was 
dat ze de toerclub Wageningen noemde die haar meerdere dagen in de week naar Papendal bracht 
voor revalidatie. Dat moeten veel vrijwilligers geweest zijn. Mooi om te zien en volgens mij is dat ook 
iets dat ons als RTC kenmerkt: omzien naar elkaar en helpen waar nodig. Vele handen maken licht 
werk!  
 
En tegelijkertijd kunnen we altijd extra handen gebruiken om de groei van onze vereniging bij te 
kunnen houden. Wegkapiteins, routebouwers, mensen die een activiteit willen mee helpen 
organiseren van activiteiten als de Ronde van Súdwest-Fryslân, maar ook mensen die zorgen dat 
nieuwe leden een warm welkom ervaren, een privacy officer, kortom voor elk wat wils.  
Schiet gerust een van de bestuursleden aan als je iets wilt bijdragen aan de vereniging maar niet 
goed weet hoe en wat. En bang bent dat het heel veel tijd kost bijvoorbeeld, want vele handen 
maken licht werk tenslotte. 
 
Over nieuwe leden gesproken: voor een nieuwe ronde Start2Bike wordt gemikt op het weekeinde 
van 22/23 maart 2025 als startdatum waarbij we nauw samenwerken met andere verenigingen in 
Friesland zoals de Fietsfriezen uit Goutum en de vereniging uit Drachten. In Sneek zijn we aan het 
onderzoeken of de clinics ook op een doordeweekse avond kunnen plannen. Nieuws volgt! 
 
Ondertussen kijken we uit naar de baanwielrenclinic in Alkmaar op 14 december en zijn we alweer 
bezig met een nieuwe activiteit: de wielerbingo! Speciaal ook voor de leden die misschien wat 
minder vaak bij activiteiten op de fiets te vinden zijn maar wel gewoon lid zijn en ook leuke 
activiteiten willen meemaken! Iemand die het leuk vindt om deze avond mee te helpen organiseren, 
laat het weten!  
 
En op dit moment vindt er een grote ombouw plaats van onze website die naar een nieuw platform 
gaat. Tegelijkertijd gaan we de twee aparte websites van RTC en de 11Merentocht combineren zodat 
we wat minder onderhoud en kosten hebben. De gecombineerde website gaat technisch beheerd 
worden door een nieuwe ICT-leverancier, Netsupport uit Leeuwarden.  
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Tot slot, lief en leed: het hoort bij elke vereniging natuurlijk en als bestuur proberen we uiteraard 
alles te weten maar mocht je een medelid kennen die wat extra aandacht op prijs stelt vanwege lief 
of leed, laat het vooral weten. Want het wordt gewaardeerd de aandacht door ons allemaal voor lief 
en zeker ook voor leed getuige bijvoorbeeld de woorden van Henk Feenstra: 
 

“Onvoorstelbaar hoe de club meeleeft. 
Zoveel telefoontjes gehad en berichten. 
Wat hebben wij een sociale vereniging.” 

 
Veel leesplezier nu in ieder geval en tot snel bij een van de vele activiteiten! 
 
 
Henk van Ee 
Mede namens het bestuur van RTC Rally 
 
 

Eerste hulp bij ongelukken - EHBO 
 
Beste Rallyaan, 
 
Bij de afgelopen bestuursvergadering kwam het woord “EHBO” naar voren. 
Gezien fietsveiligheid voorop staat binnen onze club en een ongeluk soms in een klein hoekje zit kan 
deze niet ontbreken. 
Nu vragen wij ons af of er misschien leden binnen onze club zijn met een EHBO-diploma. 
Ben jij diegene?  
Laat het weten aan één van de bestuursleden. Wij kunnen dan het e.e.a. inventariseren. 
 
Alvast dank, 
Namens het bestuur 
 
 
 

TOERCOMMISSIE 
 
Vacature Wegkapitein  
Het aantal beschikbare wegkapiteins voor een zaterdagrit is op dit moment beperkt. 
Om het rooster te kunnen uitbreiden en de huidige groep te ontlasten, zoeken we nieuwe 
wegkapiteins. In de winterperiode is de groepsgrootte wat kleiner. Een uitermate goede periode om 
je ‘WK-skills’ uit te proberen. Uiteraard gooien we je niet in het diepe. We gaan in overleg met jou 
hoe je dit aan wil pakken. Volgend voorjaar kan dan, bij voldoende animo, aangesloten worden bij 
een cursus. Aanmelden kan via toercommissie@rtcrally.nl 
 
De zaterdagtochten in november 
De wintertijd is ingegaan! Er wijzigt niets aan de starttijden, maar we passen de afstanden aan op het 
weer en de blaadjes op het (fiets)spoor. 
 
Aanvang alle groepen om 09.00 uur/aanwezig 08.55 uur; Locatie Schuttersveld 

▪ 07 dec  Reguliere zaterdagrit alle groepen 
▪ 14 dec  Reguliere zaterdagrit alle groepen 
▪ 21 dec  Reguliere zaterdagrit alle groepen 
▪ 28 dec  Oliebollentocht 
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De tochten worden aangekondigd in de RTC Rally groepsapp. Opgave via de app in het betreffende 
bericht. Als de beslissing wordt gemaakt de zaterdagritten te annuleren, dan wordt dit bij voorkeur 
vrijdagavond, maar uiterlijk zaterdagmorgen rond half 8 in de Rally app aangekondigd. Houd bij 
mindere weersvoorspellingen de app dus in de gaten. 
 
De Oliebollentocht 28 december 2024 
Deze tocht start om 09.00 uur op het Schuttersveld, en eindigt daar ook na een tocht van ca. 65 km. 
Samen uit en thuis, in groepen van ca 12 personen. In de kantine verzocht Sjoerd na afloop van de rit 
koffie, thee of warme chocolademelk en de fietsers kunnen hun energie weer aanvullen met een 
heerlijke oliebol. Opgave volgt in de week ervoor via de app, of je kan je aanmelden via de mail: 
toercommissie@rtcrally.nl 
 
Dinsdag- en donderdagochtend rit 
Duurrit van ca. 90 km onder leiding van Henk Feenstra of Henk Olthuis. Vertrek tot nader bericht (in 
de Rally app) vanaf het Schuttersveld om 9 uur. 
Aankondiging via de RTC Rally app. Ook hier kan je met een ‘duimpje’ op het bericht aangeven dat je 
meefietst, of neem contact op met Henk zelf.  
 
Wegkapitein indeling december 2024 
 

 Groep 1 Groep 2 Groep 3 

07-12-2024 Mark Silvius Henk van Ee Thijs de Groot 

14-12-2024 Mark Silvius Baan clinic  

21-12-2024  Gatze Thijs de Groot  

28-122024 Oliebollenrit   

    

 
 
Activiteiten en toeragenda 2024 

 28 december  Oliebollentocht 
 

 
Activiteiten en toeragenda 2025 

 29 maart   Openingstocht zomerseizoen  
 Zo 6 april   Ronde van Súdwest-Fryslân 
 17 mei   11Merenfietstocht vrijwilligers (organisatie 11Merenfietstocht commissie) 
 24 mei   11Merenfietstocht (organisatie 11Merenfietstocht commissie) 
 14 juni   Lauwersmeer  
 28 juni  Ronde van Fryslân 
 5 juli   Memorial Ride  
 6 september  VAM-berg 
 14 - 19 sept. Buitenlandreis 
 20 september  Verjaardagsrit  
 25 oktober   Herfstrit/afsluiting zomerseizoen 
 27 december  Oliebollentocht  
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De BuitenBladBeukster 
 
Er zijn fietsers, en er is de BuitenBladBeukster. Je kent haar wel: die ene dame die steevast het grote 
blad kiest, waar anderen terugschakelen. Terwijl jij zuchtend probeert je benen soepel te laten 
draaien, laat zij haar spieren zingen op dat zware verzet, met een houding die doet vermoeden dat 
souplesse iets is voor zwakkelingen. Voor haar is trappen een statement, geen elegant dansje. Elke 
pedaalslag een daad van kracht. 
 
Het buitenblad is haar natuurlijke habitat. Ze is geen dame die zich laat intimideren door tegenwind. 
Waar anderen misschien hun tempo verlagen of zich verschuilen achter de rug van een medefietser, 
is zij diegene die het voortouw neemt. Op kop van de groep, waar de weerstand het grootst is, voelt 
zij zich thuis. Terwijl de rest zich koest houdt in haar slipstream, kan zij zich uitleven.  
 
En als je denkt dat het zware werk op den duur wel zijn tol moet eisen, dan heb je het mis. Juist daar, 
op die momenten waarop anderen in de verzuring dreigen te schieten, toont de BuitenBladBeukster 
haar ware kracht. Ze is onverstoorbaar, ongeëvenaard, en met een vastberadenheid die je alleen 
kunt bewonderen. Stampend en zwetend, maar altijd vol in controle, draait ze de pedalen rond, alsof 
ze gemaakt is voor deze strijd. 
 
Dus de volgende keer dat je haar ziet stampen op dat grote blad, probeer haar niet naar het kleine 
blad te laten schakelen, maar laat haar tegen de wind in, beukend genieten van datgene waar ze 
goed in is. Laat haar een BuitenBladBeukster zijn. 
 
Molenwiek 

 
 
Ût jaar 2024: dinsdagen-en donderdagen ritten van Henk Feenstra 

deel 2 (op sîen Sneekers) 
 

Sa binne we alweer aankommen yn eind maart! Met sien zevenen, de drie H’s: Henk O., Henk P. en 

Henk F, Bauke W., Gatze en Adriaan, staan we op 25 maart klaar voor ûn rit naar Beetsterzwaag. 

Vanaf Nes gaan we langs Soremorre. Dit buurtschap ligt aan het Rotmeer of wel Sorremorstermeer. 

Ût was hier nogal moerrassig. Vroeger hitte dit gat Surmorra. In de nacht van 7 op 8 november 1941 

stortte ûn Engelse bommenwerper (ûn Vickers Wellington) hier dêl. Alle bemanningsleden kwamen 

om. Sins ûn antal jaren staat hier ûn gedenkstien. De stoet trekt veerder en komt in de Veenhoop. Dit 

dorp hóórde vroeger bij Boornbergum. We gaan deûr bosriek gebied en komme in Beetsterzwaag. 

Ûn ansîenlik dorp vanwege sîen adel. Dér het hier ook nog een tram rîeden. En stappe we binnen bij 

de bakker van Verloop. Ût pand stampt ût begin 18e eeuw. Met sîen allen om de stamtafel en dan 

mut der af en tû wel es in gebakje bij. Ast in die vitrine sîest wéést hast niet wast nimme must. We 

stappe weer op en gaan langs de Opsterlandse Compagnonsvaart waar vroeger veul turf deûr voert 

waar. We gaan dwars deur Gorrediek heene en passére Kortezwaag. In 1962 verloor it sîen 

selfstandighied en wurde het dubbeldorp Gorrediek Kortezwaag. Ût dorp is nau onderdeel van 

Gorrediek in de eerste vûrmeldingen hitte ût Urasaagh, kast dien bek wel brééke over die naam… 

Dan gaan we deur Jonkerslân met sîen 300 inwoners. Hêst hier wat begroeiing. We trekke naar 

Bontebok, wat ontstaan is deûr ûn slûs. In de Compagnonsvaart waar ôk weer veûl turf deur hééne 

ging. Op naar Katlijk, dit staat waarskienlûk au van twee woorden, Kat vanwege de aarme gróón en 

Leek omdat ûr vanût de Tjonger ûn leek stroomde. Hest hier ôk nog Friese klokkenstoelen. We 

nîmme de ienpersoons fietspaden deûr Oranjewoud, wat sîen naam dankt aan de aanwezighied van 

de Oranjes. Der staan hier prachtige bûttenverblieven. Bekend is ôk de Overtûn dat in de 17e eeuw 

aanleît is deûr Albertina Agnes. Der stond hier ôk ûn rentmeesterswoning, deze wurde in 1820 kocht 



deûr Pieter Cats, ûn advocaat ût Sneek. Leuk nau jû, dat er ôk nog wat Snééker bloed stroomt. Dan 

Nieuweskóót-Rottum en op naar Sint Johannega oftwel Sint Jut. Vroeger werkte aan de streek wel 

tien verskillende bakkers. Wat ûr nog van over is, is de koekfabriek van Wieger Ketellapper, de 

roggebroodfabriek van Diek en niet te vergeten de pepernótenfabriek van Modderman. We fietse op 

de Kadijk langs Brouwer met sien ongediertebestrieding, maar we kónden gelukkug deur. We pakke 

Ouwsterhaule en Joure en ût laatste stukje naar Sneek.  

Op dinsdag 2 april binne we met sîen achten in ût starthûs an de Zomermeter, met Bauke W. en T., 

David, Gatze, Ubbo, Hille, Henk F. en Theo. Sneek ût en op naar Douwe Pipke dorp wér de koffiegeur 

die al tegemoet komt. De inwóners wurden keallepoaten noemt. Sûn stukje keallepoat smaakt best 

wel goed. Joure was ôk verbonden via de tramlijn Sneek, Bolsward en Joure, Lemmer. Dit was 

allemaal voor de oorlog. Joure is gîen stad, maar op oud Friese traditie ûn Vlecke noemt. We riede 

deûr Ouwsterhaule met sîen openbaar vervoersmuseum waar historische autobussen staan. We 

héwwe dit ûn keer besogt met de RTC Rally en hier koffiedronken. We fietse naar Rohel, wat vroeger 

ûn kerk met kerkhof had, maar dit hiele spûlsje is in het Tjeukemeer verdwenen. De kast de 

grafstienen nog voele op de boiûm van ût meer. Van Oldeholtwolde naar Sonnega op sîen 

Stellingwarfs “Súnnege”. We mûtte sîen dat we in Delfstrahûzen kóme, want der mût er ien poepe 

en die kan hást niet meer bij de trappers. We fietse deûr Oldetrijne en sitte tussen de rivieren de 

Linde en de Tjonger. Op naar Delfstrahuizen en kómme an in de Dikke Tút. Ûn mooie lokáásje waarst 

móói op ût terras kást sitte an de Pier Christiaan sloot. Dér gaan verscheidene mooie krusers deûr de 

brúúge. Wêr sû nau en dan ôk wellus ûn mooie opmerking over maakt wurd. Ouwe mantsjûs onder 

mekaar (behalve Ubbo dan fáánsels), en dan seît der îen: allegaar swat geld seker. We kómme hier 

véskêidene jaren en hewwe hier ôk ûn appelgebak trofee ûtriekt. We vesînden vaak wel leuke 

ideetjûs. Hij mût dér ergens staan. Tîedens ût koffiedrinken is dit onstaan en op ûn gegeven moment 

kwam Erwin Sint met ûn beker ánsetten. Ik bin toen naar Repko weest voor ûn plaatsje “Appelgebak 

trofee”. Kóm dêr inne winkel en vraag: kanne jimme dat mááke? Dat luk wel sei de verkoper, nau een 

paar dagen later kon ik ûm weer ophaale. Konden seû ûm niet meer viene. Seit de baas: Kiek maar in 

de koelkast, en ja hoor seker bang dat ie vékeet wurde…. We hé der vier stuks ûtriekt.  

Dér begon al ien te roepen, naar Joure! Nee, nee, naar Oosterzee met an de linkerkant de 

Commissiepolle. En dêr hest dûr ôk nog ûn plakje dat Oosterzee-Gietersebrûg hiet. De Gietersen 

kwamen hier woonen. Die mesen kwamen ût Giethoorn en werkten voor de turfwinning. Must der 

wel in sterke belig voor hewwe. We staan voor de brúúge in Follega, sal ôk nie su wéze. En dan naar 

de drinkwatertoren van Spannenburg. Must in ût hoogseisoen ôk vaak stoppe. De streekbussen 

kómme hier ôk samen. Nau je, nog eventsjus langs Wousend en Hommerts-Jutriep en we binne weer 

tûs, ûn rit van 80 km.  

Ût komt wellûs sû út dat ût op dinsdag of donderdag slégt weer is, en dan wîeke we wellus út naar ûn 

andere dag. We binne dan wel bikkels, maar hewwe gîen sin om met ûn natte bélig innû rónte te 

rîeden. Dísse kear op woensdag 10 april met Henk F en P, Bauke W, David, Gatze en Hille. Hille komt 

ons al tûgemoêd rîeden en hat dan al 15 kilometer innû bûsse. Vanau Joure gaan we naar 

Skarsterbrúúge. We riede over de Hollandiastraat, venoemd naar de zûvelfabriek die hier in 1911 

bouwt is. We gaan over de brúúge van de Scharsterrin en dûkke dan ût fietspad op naar Sint 

Nicolaasga en vervolgens naar Boornzwaag. In Sink Nic hest de adelîekhied van de van Eysinga’s en 

ôk hest hier de Sint Nykster merke in september. Deûr Boornzwaag sîest niks anders dan 

recreatiewoningen die an de Langweerder Wielen staan. We berîeke Dijken, Nijpels (de VVD’er), hét 

hier ôk woont. Hij had veul spoortreintsjus. We trekke veerder naar Teroele en Spannenburg. 

Eventsjus ûn klim over ût Princes Margriet kanaal. En zakke dan naar beneden dêur Tjerkgaast en op 

naar Sloten. Ût mooie Elfsteden stadsje met sîen vesting. In de coronatîed toen de horeca slóten was 

gingen we vaak naar de bakker in ût nauwe straatsje. Haalden we ûn beker koffie met sûn vierkant 

stukje gebak en dan moesten we dat búten opééte. Dat moest ôk wel, want de konst die de kont niet 

keare. Met sîen allen op ût leugenbankje en soms kwam die alleraardigste bakkersvrouw ût ons ôk 



wel brengen. We fietse dêur naar Sondel met an de linkerkant de Sondeler Leien met vogelkiekhût 

en ûn mooi visplekje. We fietse langs ût vakansiepark en gaan de Bremer wildernis in met sîen mooie 

paden en bossen. Persoonlûk mag ik hier graag rîede en der sitst ôk nog ûs inne leite. Kast niet al te 

veul om die heen kieke want dan bist geliek van’t pad au. We passeere Nijemirdum en gaan deûr 

Oudemirdum, met sien mooie natuurgebieden Elfbergen, Oudemirdumer klif. Kast ôk nog ût 

bezoekerscentrum Mar en Klif bezoeke. Boschlust hewwe we ôk vaak besogt voor ûn bakje en ûn 

stukje gebak. Vroeger binne we hier vaak wéést en ôk in appelgebak trofee utreikt. Dan sien we 

Camping “de Waps” voorbij kommen en de natuurskúúr en gaan naar Teernstra in Balk om ûn 

opwarmerke. Balk was vroeger welvarend dêur de bûtterhandel. Hést nog steeds ût Bûtterhûs, kast 

der soeveniers en koffie kreie en wûst bediend deûr mésen met ûn beperking en sû binne 

gespecialiseerd in bokkepootjestaart. En we mutte niet vegééte dat Akkelies en Foekje hier ôk wóóne 

en zich insette voor ût verenigingsleven. Sû ségge dat Balk is ontstaan deûr ûn balk over de Luts te 

lêgen. We stappe weer op en fietse naar Harich en langs camping Zwinzicht en passéére Ypecolsga. 

Mûtte natuurlûk voor de brúúge van Woudsend wachte. We spoede ons voor’t wîensje deûr ût 

tweelingdorp Hommerts-Jutriep en belande in Sneek, wear ûn ieder sien eigen weg naar hûs kiest. 

Donderdag 18 april, Ik had Maria vraagt of sû ût goed vond dat we dér ophaale van hús án de Polle. 

Nou jû, natuurluk kon dat en dan komt Henrike daar ôk. Hôest niet sû hean en wear te rieden. Samen 

met de Baukes T en W, Gatze, David, Geeske vanút de Joure, Ubbo hielemaal út Gau, Marcel, Erwin 

en ik. We binne met sîen elven op stap, ûn mooie gróóte groep. Leuk dat sû altied wel met wille. Dêr 

is nooit ien die seit : Ik ha in skeet dwas foar de kont en kan niet met. We fietse om de Martens kerk 

van Skárnegoutum hééne. De dorpelingen wûrde sûkerfretters noemd. Op naar ût fietspad dat langs 

de Zwette leit en komme in Bozum. An de linkerkant hest cafe de Bozumermjitte. Vroeger ôk ûn 

anmeldplak voor de fietsers. We riede weer langs de Zwette en berieke Roordahúzum. Dan volgen 

we de weg naar Eagum en Wergea. Nimme van die binnendêurpaadsjes en sitte in Swichum. Het 

Friese verzet spêulde hier ôk ûn rol. Met onderdukkersplekjes via Wirdum naar Deinum, met de 

siepel óppu toren. We gaan over de brúúge van ût van Haringsmakanaal en sitte dan in Ritsúmazijl. 

We verplaatse ons dan op ût fietspad langs ût kanaal en komme in Dronryp. Waar de Betcity 

Elfstedenrace op woensdag 2 oktober langs sû, maar dêur aangeven van de politie om gien inset voor 

de wielerwedstrieden te doen, is de route dér omleit via Dongjum. Op naar Franeker, bekend o.a. om 

ût Planetarium. Dan de stad út en naar Hitzum waar Anneke van de Theetún de tafel al klaar het 

staan. En dat de bofkonten van Rally ût weer troffen! Gatze is jarig en Ubbo over een paar dagen en 

ze trakteren op gebak. Anneke bakt en braad allerlei soorten gebak en ût smaakt goed! De theetún 

leit an de Arumerfeart en de kést hier ôk nog kano’s en bootsjus húúre. Wér je omdenke mûtte is 

dátst hier niet pinne kást, must altied wat losse stúvers innû bússe hewwe. Na de gesellighied weer 

opstappe en naar Achlum. Dat leit an de Slachtediek. Bill Clinton het hier ûn verhaal houden over o.a. 

de Neanderthalers. We doen ôk ûn bezoek an Arum. Bekend van de slag om Arum tussen de 

monniken van de Ludingakerk en die van Oldeklooster. Al eeuwen slaan su mekaar de hases in. We 

berieke Witmarsum, de vroegere hoofdstad van Wonseradeel en in oktober viere sû hier ût 

Oktoberfést. Súdden sû hier ôk in die leren broekjes rondlóópe met pullen bier inne háán? Op naar 

Schettens, ôk alweer ûn terpdorp. Selfs ût dorpshûs hiet “de Terp”. Met de wien inne rúg komme we 

in Bolsert. Met sien mooie stadhûs. Bekend van de Elfsteden Rijwieltocht en de ronde van Bolsert. En 

niet te vergeten ût Heamiel en Bolletongersdei. Langs de stadsgracht sette we ons op ut fietspad 

naar Nijlaan langs de kerk. Op paasmaandag houwe sû hier ût jaarlûkse Aaipop. Nog eventsjes dêur 

Ysbrechtum met an de rechterkant Epemastate, ûn landhûs wêr de Grietmannen woonden. En dan 

binne we weer tûs, een mooie rit van 90 kilometer.  

It is alweer Maaie, en op de zevende gaat de Rally trein, die bestond dizze kêar út Henk O. en F., 

Ubbo, Bauke T en W, Bas, David en Gatze. Langs de Potten, Abbenwier, Akkrum, Grouw, Wartena, 

Eernewoude, Burgum, Warega, Roordahúzum, Bozum en dan weer Sneek. Akkrum was vroeger de 

hoofdplaats van Utingeradeel en leit aan de Boorne. En ôk ût plekje van de gebroeders Anker. Fietse 



dêur ût Mid Friesland Aquaduct langs de bunkers en sitte in Grou. Disse bunkers van de bescherming 

bevolking kást besôeke en stampt út de 60er jaren. Over de steile Hoflandsbrúúge, dan éventsjus 

véder hést park de Alde Feanen án de rechterkant. En dat loopt dêur tot Eernewoude. Kást ôk 

besôeke. We riede dêur ûn toeristies gebied met veul watersport en dêr siest ôk veul ooievaars, ûn 

prachtig gesigt, vooral ás sû jongen hewwe. We hé hier ôk ûn rondvaart had op de verjaardag van 

Rally tîetsje terug. Hé dér in ût restaurant ûn diner ánbóden kregen. Met sîen allen op de fiets der 

hééne weest. Op naar Oudegea om de kerk hééne en sist in ût gebied ‘de Gaasten”. Dan bij Egberts 

Gaasten sîest Drachten laegen en sist in ût Smeliester sán. Dan komme we Opende teugen, hier is ûn 

gedenkplaats van neergestorte vliegtuigen uit de tweede wereldoorlog, t.w. ûn British Lancaster en 

ûn Amerikaanse B24 bommenwerper. Is elke dag geopend. Dan volgt Nijega met sîen vroegere 

tramlijn Veenwouden-Drachten. Rîede langs de N356 en passéére Summarreheide en via Sumar 

rûgele we Burgum binnen. Over de brúúge van het Prinses Margrietkanaal en gáán naar “de Pleats”, 

ûn cultureel centrum. Het Wichtenbier is ûn Burgumer specialiteit. We sitte met sîen achten án de 

stamtafel voor ûn lekker bakje koffie. Dan gaan de gedachten wel es naar vroere tiiden, dus: 

 

Eventjus terug in de tîed….. Van de Frisia ritten fietsten we Lúwadden, Hadegariep, De Falom en 

Burgum. Joep Gerritsma sîet ût bódsje van de Falom, vliegt voorût en gaat bij ût naambodsje vannu 

fiets en gaat langút op ût fietspad légen. En disse wat minder druk op ût gaspedaal, wat minder druk 

in ût hospitaal, Joep húmor. Hest ût vannemiddag ôk druk? Ja, ik mut bij Lankhorst nog ûn skip met 

knóópsgátten losse. Joep werkte vroeger bij ûn houthannel en op de bakfiets besórgde hij allerlei 

soorten hout. Kást wel nagaan dat die ûn paar olifantspóten had. We fietsten op de saterdags 

sterritten van 120 kilometer. En oppû súndags 60 kilometer. Meestal gingen we dan naar Harlingen. 

En bij elk plaatsnaambódsje wûrde er dan sprinten. Die jonge van Bîelsma kéék dan telkens achterom, 

dus noemden sû hem “kîekemeko”. Îene Flapper bewoog elke keer van voor na achteren en die hîete 

dan “knipskeer”. Sû noemden mij de “Wiete skries”. Ik had vroeger nog wel wat meer en wat langer 

haar! Toen ik de sprint in Hichtum won noemde Joep mij altîed “Hendrik van Hichtum”. Maar onze 

Joep had ôk in minder goeie kant. As îe ûn lekke báán had was îe niet te genieten. Dan sméét îe sîen 

fiets over de sloot hééne. En op dat moment reliséérde hij zich niet dat îe kilometers om môest loope 

om sîen fiets weer op te halen, en dan mût de báán ôk nog ûn keer wisseld wûrde. Ût was natuurluk 

lachwekkend, maar doest de groep wel wat án. We riede langs ûn kerkhof, staat dér ien water te 

putten, seit Joep: sú der ien dust hewwe? Joep stond altîed op stempelposten, met de Elfstedentocht 

stónnen we in Holwerd. Komt Jan Bean Egelsma bij óns, die van de Friese Nationale Partij. Seit Joep 

têugen ûm: wiete jou wol wat FNP betekend? Fietse niet prááte. Dat is toch lache of niet? Ik denk dat 

dit sûn 45 jaar léden is”. 

Sû héwwe hier in ôk ûn aantal fietsroutes légen. Na de koffie wear over de brúúge en langs de Wide 

Ie en langs Garîep. We trekke naar Wartena met sîen jachthaven vol bóóten. Marit Bouwmeester is 

hier gebóren. En dan doen we Warega án. Ôk wear sûn terpdorp. We trappe dêur naar Eagum en 

Roordahúzum, met sîen pelgrimsroute naar Santiago de Compostella. Dan nimme we ût 

Swettepádsje naar Bozum. Uiteindeluk gáán we dêur Îesbrechtum en belande we weer in Sneek, 100 

kilometer achter de kiezen met ûn Noorderwien kracht 3 en ûn leuk gemiddelde van 26 kilometer.  

Wordt vervolgd…. 

 

 

 

 

 



LEDENADMINISTRATIE 
 
Ron van Hal heeft zijn introductielidmaatschap omgezet naar een volledig lidmaatschap. Ook Homme 
Bosma mogen we verwelkomen. We wensen jullie een goede tijd bij onze club. 
Robert Visser daarentegen heeft zijn lidmaatschap opgezegd. 
 
 
 

KILOMETERREGISTRATIE 
 
De kilometers van de afgelopen maand voor de 6e dag van de nieuwe maand inleveren. 
Dat kan via de link die je bij de nieuwsbrief krijgt of  
Via de website: https:///www.rtcrally.nl/kilometerregistratie 
Via mailadres: kilometerregistratie@rtcrally.nl 
 
 
 

RTC Rally km stand 2024 t/m september oktober Totaal 

1 Andries Sijszeling 13.800 730 14.530 km 

2 Bas Ludeman 12.121 1.190 13.311 km 

3 Gatze Houben 11.980 892 12.872 km 

4 Johan Jilderts 11.521 840 12.361 km 

5 Henk Olthuis 10.079 1.423 11.502 km 

6 Henk Hellinga 9.804 1.263 11.067 km 

7 Hille Terra 9.508 1.148 10.656 km 

8 Bauke van der Wijk 9.176 1.259 10.435 km 

9 Okke Adema 9.365 1.050 10.415 km 

10 Anne Beukens 8.550 910 9.460 km 

11 Jan Plantinga 8.430 820 9.250 km 

12 Tjerk Douma 8.100 912 9.012 km 

13 Ubbo Dotinga 7.714 893 8.607 km 

14 Foekje Ankersmit 7.770 777 8.547 km 

15 Henk T Feenstra 7.540 860 8.400 km 

16 Catrinus Zijlstra 6.770 1.065 7.835 km 

17 Henk Poiesz 6.285 682 6.967 km 

18 Harry Bron 6.291 589 6.880 km 

19 Hylke van der Meulen 6.030 618 6.648 km 

20 Bauke Teerenstra 5.554 904 6.458 km 

21 Mark Silvius 6.290 0 6.290 km 

22 Mark van der Ham 5.500 447 5.947 km 

23 Geert de Jong 4.993 615 5.608 km 

24 Marcel van der Molen 5.204 374 5.578 km 

25 Akkelies Bajema 4.723 442 5.165 km 

26 Sjoerd Tigchelaar 5.011 0 5.011 km 

27 Leo Yntema 4.372 410 4.782 km 

28 Jan de Vries 4.775 0 4.775 km 

29 Thijs de Groot 4.494 250 4.744 km 

30 Wally Hoekstra 4.205 515 4.720 km 

31 Rikus van Veen 4.585 0 4.585 km 

32 Age Bootsma 4.196 362 4.558 km 

33 Paul Inder Rieden 3.683 503 4.186 km 

34 Julius Bosma 3.721 420 4.141 km 

35 Lex Ringers 3.644 311 3.955 km 

36 Renny Terpstra 3.409 373 3.782 km 

37 Wessel Faber 3.574 161 3.735 km 

38 Frits Harman 3.455 198 3.653 km 

39 Sieuwke Flapper 3.241 19 3.260 km 

40 Rene Veenman 2.800 277 3.077 km 

https://www.rtcrally.nl/kilometerregistratie
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RTC Rally km stand 2024 
(vervolg) t/m september oktober Totaal 

41 Claudia Silvius-Cifuentes Varona 3.007 0 3.007 km 

42 Maarten Tromp 2.860 0 2.860 km 

44 Rudi Oppewal 2.589 220 2.809 km 

45 Jaap van der Veen 2.390 295 2.685 km 

46 Piet Gemser 2.372 90 2.462 km 

47 Marcel Bangma 2.084 295 2.379 km 

48 Marco Bekema 2.140 155 2.295 km 

49 Bareld Kuilman 1.895 30 1.925 km 

50 Piebe Wester 1.690 0 1.690 km 

51 Hedwig Falkena 1.563 0 1.563 km 

52 Yke de Jong 1.520 0 1.520 km 

53 Chris Piersma 1.120 0 1.120 km 

54 Rein Mous 747 0 747 km 

55 Klaas Duits 639 0 639 km 

  Totaal 288.879 25.587 314.466 km 

 


